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'Een oorlogsman van dezen
tijd en beminnaar der sexe'.
Onder deze titel verscheen
drie jaar geleden de autobi-
ografie van Casimir graaf
von Schlippenbach (1682-
1755). Dit document was
ruim 250 jaar door historici
over het hoofd gezien, en
dat terwijl het een bijzon-
der rijke bron van informa-
tie is over tal van onderwer-
pen. Maar dat niet alleen, de
biografie is bovendien
uiterst levendig geschreven.
De lezer verveelt zich geen
moment.

Schlippenbach was geboor-
tig van Koerland (deel van het
huidige Letland). De telg uit
een oud Duits adellijk geslacht
heeft zijn hele beroepsmatige
leven als officier gediend in het
leger van de Republiek der Ver-
enigde Nederlanden. Hij heeft
twintig jaar in Maastricht - bol-
werk der Nederlanden -
gewoond, en daar schrijft hij
ook over. Zijn wilde jaren zijn
dan helaas achter de rug.
Pikante details uit achttiende-
eeuws Maastricht worden ons
niet medegedeeld. Toch blijft
er genoeg interessants over.

De uitvreter

Schlippenbach maakt ons
ook deelgenoot van persoon-
lijk leed. Eén dochter stierf als
kind. 'Na veel bitter wenen
werd ik langzamerhand weer
een normaal en redelijk mens
en erkende dat het de hand van
God was die me had geslagen',
verzucht hij.

Het huwelijk in 1731 van
zijn andere dochter met een
uitvreter, Lodewijk Theodoor
graaf van Nassau-La Lecq,werd
tegen zijn wil voltrokken.
Dochterlief stierf twee jaar
later: 'Ze had al een teer gestel,
maar het verdriet dat haar echt-
genoot haar had aangedaan
had dermate aan haar
geknaagd, dat ze hoge koorts

had gekregen met toevallen
waarbij ze duizend verwensin-
gen aan het adres van haar echt-
genoot uitbraakte, waarna ze
zich op bed gooide om zich de
ogen uit te krabben. Ik was
ondersteboven van verdriet,
maar ook woedend over de
kalmte van mijn schoonzoon'.

Schlippenbach en zijn echt-
genote namen de opvoeding
van de twee kleinkinderen op
zich.Zijn vrouw stierf echter in
1738. Tot zijn verdriet moest
Schlippenbach de kinderen
aan zijn schoonzoon afstaan.
Niet veel later vertrok hij naar
Nijmegen.

In het heetst van de strijd

Na zijn rustige jaren in Maas-
tricht kreeg het soldatenbloed
van Schlippenbach weer de
kans om sneller te stromen.De
Oostenrijkse Successieoorlog
(1741-1748), die uitbrak toen
de erfopvolging van Maria
Theresia als keizerin van het
Heilige Roomse Rijk der Duit-
se Natie door Frederik de Gro-
te van Pruisen werd betwist,
zette in heel Europa staten
tegen elkaar op. Aan het eind
van die oorlog heeft Schlip-
penbach aan de veldslagen bij

Fontenoy en Rocourt deelge-
nomen, en aan die bij Lafelt,
vlak bij Maastricht, op 2 juli
1747:

'De slag begon met een vre-
selijke artilleriebeschieting
over en weer. Het dorp Lafelt
werd herhaaldelijk aangeval-
len en dapper verdedigd door
de Engelsen en Hannovera-
nen, maar werd ten slotte toch
na een afschuwelijke slachting
veroverd. Er moest nu aan een
terugtocht worden gedacht en
dat zou niet nodig zijn geweest
wanneer enkele Oostenrijkse
bataljons, die niets stonden te
doen, de linkervleugel te hulp
waren gesneld. Na het verlies
van Lafelt en nadat de linker-
vleugel,dus de cavalerie,na wat
schermutselingen werd terug-
gedrongen, moest generaal
Coenders een terugtocht over-
wegen.'

'Onze eskadrons wilden niet
op de bevelen wachten en trok-
ken uit zichzelf in allerijl terug.
Al mijn geroep om hen tegen
te houden was vergeefs.Plotse-
ling zag ik me omringd door
een mêlee van Staatse en Fran-
se ruiters die op elkaar inhak-
ten. Een Franse ruiter, aan het
hoofd gewond door een sabel-
houw en helemaal onder het
bloed,kwam als een gek op me
af gereden. Ik had mijn pistool
in de hand en de teugels tussen
de tanden.Toen hij vlakbij was,
haalde ik de trekker over en
dacht dat ik hem gedood had.
Maar hij kwam nog dichterbij
en verbrijzelde mijn neus met
het gevest van zijn sabel.

De Franse kanonnen bleven
maar vuren en door een van de
kogels werd een been van mijn
paard verbrijzeld. Ik werd ter
aarde geworpen en kon me
slechts met de allergrootste
moeite bevrijden. Daardoor
raakte mijn hand verstuikt,
maar ik krabbelde overeind en
liep,zonder dat ik werd achter-
volgd, naar het dorp Kesselt,
waar ik twee Staatse ruiters
aantrof, die hun in het ongere-
de geraakte bepakking in orde

maakten. Ik beval hen mij op
een van hun paarden te laten
zitten en dat lukte slechts met
veel moeite, want ik kon mijn
hand niet bewegen.Zo werd ik
naar Maastricht gebracht,waar
ik terstond mijn wonden liet
verzorgen.'

Een gruwelijk einde

Schlippenbach raakte
gefrustreerd door de corruptie
en vriendjespolitiek in de door
regenten bestuurde Repu-
bliek. Keer op keer had hij bij
de bevorderingen tot militair
commandant het nakijken,ter-
wijl incompetente parvenu's
de eervolle en goedbetaalde
baantjes opstreken. Sinds de
dood van Willem III in 1702
kende de Republiek een Stad-
houderloos Tijdperk. De ver-

heffing in 1747 van Willem van
Oranje-Nassau (1711-1751) tot
stadhouder beschouwde de
monarchist Schlippenbach
dan ook als een grote zegen.

Zijn vroegste herinneringen
aan de prins gingen terug tot
een ontmoeting in Aken in
1718: 'De jonge prins, in die
tijd ongeveer zeven jaar, stelde
heel veel prijs op mijn aanwe-
zigheid en deed alle fratsen na
die ik uithaalde. Deze jonge
edelman was het aardigste
knaapje dat men zich beden-
ken kan en zeer goed gebouwd.
Ik heb het geluk gehad hem
wel vijftig keer op de arm te
dragen. Ik heb hem ook op de
tafel gezet om zijn schattig pos-
tuur te kunnen bewonderen'.
Later zou de prins Schlippen-
bach nog met het peterschap

van zijn kleindochter eren.
In 1750 trok Schlippenbach

zich terug op het landgoed
Haanwijk bij Sint-Michielsge-
stel. Daar is hij gewelddadig
aan zijn einde gekomen. Het
lijdt geen twijfel dat hij is ver-
moord. Op klungelige wijze
heeft de dader een zelfmoord
proberen te ensceneren. De
moordenaar is nooit gepakt.

De bezorgers van de biogra-
fie vermoeden dat Schlippen-
bach heeft gedreigd politiek
gevoelige informatie openbaar
te maken en dat dit hem de kop
heeft gekost.Ze denken hierbij
aan informatie die het vader-
schap van Willem IV van erf-
stadhouder Willem V (1748-
1806) in twijfel zou trekken.
Het ging met andere woorden
om een politieke moord.Waar-
schijnlijk stond de compro-
mitterende informatie ook te
lezen in het laatste deel van de
autobiografie,waar Schlippen-
bach nog mee bezig was. Dit
deel is helaas spoorloos …
Dadelijk is Willem V nog een
kind van Schlippenbach! Je
weet maar nooit ...

Frank Hovens
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Schermutselingen tijdens de slag bij Lafelt in 1747.

In 1729 was Schlippenbach verwikkeld in een proces tegen zijn dochter en zijn aanstaande

schoonzoon, omdat hij niet wilde dat zij met elkaar trouwden.


