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Het maken van verre rei-
zen is tegenwoordig niet
zo bijzonder meer, maar
een eeuw geleden was dat
een hele onderneming.

Wereldreizigers waren er
rond 1900 maar weinig.
Een van de uitzonderin-
gen was Edmond Regout
(1870-1926), een klein-
zoon van de Maastrichtse
ondernemer Petrus
Regout.

In het familiearchief
Regout bevinden zich 49
brieven die Edmond uit
verre oorden naar huis
stuurde en een aantal
albums met de foto's die
hij er maakte.

In deze vijfdelige serie
archiefsprokkels volgen
wij hem op zijn reis naar
Amerika in 1895. Hij ver-
bleef een paar maanden
lang op de ranch van zijn
vriend Leopold Beck in
Glendive (Montana) om
te helpen bij het vangen
en het begeleiden van de
paarden.

Onder de blote hemel

Uiteraard waren zijn
broers waren vooral geïnte-
resseerd in jachtverhalen,
maar aan zijn schoonzus
Melanie stuurde Edmond
een bijna romantische
beschrijving van de ontbe-
ringen tijdens een expedi-
tie van meerdere dagen:  

‘De 29e mei was ik ver-
trokken met drie mannen.
Wij zijn precies vijftien
dagen afwezig geweest en
hebben een grote tocht
gemaakt, eerst in noord-
westelijke richting tot vlak-

bij de Missouri, vervolgens
naar het zuidwesten en we
zijn teruggekomen langs
de noordzijde van Miles
City. Wij moesten probe-
ren enkele paarden terug
te vinden, die zich ergens
op ongeveer dertig mijl
van hier moesten bevin-
den. Wij zijn natuurlijk te
paard vertrokken, met
zeven zadelpaarden die wij
voor ons uit dreven. Verder
ook nog een voertuig dat
levensmiddelen en dekens
meevoerde, bestuurd door
de oudste van ons vieren.
Hij is 49 jaar en beweert
dat hij kok was voor de sol-
daten destijds in de oorlog
tegen de indianen. Ik pre-
tendeer evenveel van de
keuken te weten als hij,
want zwarte koffie maken,
spek en aardappelen bak-
ken en brood koken in een
ketel op een houtvuur, dat
weet ik ook wel hoe dat
moet.’

‘Met mijn opmerking
dat het land wild is, bedoel
ik dat ik dertien dagen

geen huis heb gezien. Twee
keer zijn wij mensen
tegengekomen. Een mens
is het meest buitengewone
dat je hier kunt tegenko-
men. Wanneer je op de
prairie reist, er een mens
ontmoet en je hem niets te
vragen hebt, dan zeg je met
moeite: “How do?”. En dat

is alles, je passeert. Maar als
je er je kamp opslaat,
bewijs je elkaar zoveel
mogelijk diensten. In de
prairie is de onderlinge
gastvrijheid van jagers en
eigenaren van paarden en
vee onbegrensd.’

‘Stel je de prairie niet
voor als een immense vlak-
te. Ja, naar het oosten in
Dakota is de prairie bijna

vlak, maar hier niet. Altijd
is hier min of meer wind
en de temperatuur is erg
wisselvallig. In de loop van
onze expeditie is het een
korte periode zo koud
geweest, met zoveel wind
en 

regen, dat wij twee dagen
en drie nachten achter een

rots gehurkt zaten. De hele
tijd probeerden we ons te
drogen met behulp van
een groot houtvuur en als

tijdverdrijf roosterden we
stukken hert aan het uit-
einde van een stok.’

‘Dat leven beviel me.
Dus wanneer de nachten
mooi zijn (het is altijd
koud en vochtig 's nachts),
is het een bekoring om als
matras alleen maar het
gras te hebben, als bedek-
king een of meer reisde-
kens, als hemel van het bed
het firmament en als
nachtlampje een groot
houtvuur.

Dat vuur hielden wij de
hele nacht aan tot grote
verontwaardiging van de
wolven en coyotes, die
huilden op eerbiedige
afstand.’

‘Wat mijn drie compag-
nons betreft, gezien het feit
dat ik me aan hun
gewoonten heb aangepast,
heb ik niet veel om over te
klagen. In Europa zou men
ze hoogstens voor aimabe-
le bruten hebben gehou-
den.’

In de Bad Lands

In juli trok Edmond

gedurende vijf dagen naar
Dickinson samen met een
veefokker uit de buurt.

‘Wij hebben doorkruist
wat men de ‘Bad Lands’
noemt. Het is een gebied
met niets dan bergen en
heuvels, zo wild, daar heb
je geen idee van. Wij waren
soms gedwongen omwe-
gen te maken. Ik hoef niet
te zeggen dat ik bijna niet
geslapen heb, want 's
nachts bewaakten wij om
de beurt de kudde. Mijn
compagnon heeft mij voor
de dienst die ik hem bewe-
zen heb door te helpen
met de paarden, een mag-
nifieke lasso van onbereide
huid cadeau gedaan die
tien dollar waard is. Hij
heeft me ook Indiaanse
voorwerpen beloofd, waar-
van hij een groot aantal
bezit. Hij heeft oorlog
gevoerd tegen de Indianen
en spreekt vloeiend vier
Indiaanse talen. Tijdens de
oorlog heeft hij een zware
klap op zijn hoofd gehad,
een pijl dwars door zijn
borst en vervolgens wer-
den zijn kleren verscheurd
door een regen van kogels.’

Van de indianen had
Edmond geen hoge pet op:

‘De indianen zijn de vies-
te mensen van de wereld.
Zij eten honden en bedor-
ven vlees en zijn lui gewor-
den, sinds de staat hen
ondersteunt om hen koest
te houden. Aangezien ik
alle ambachten wil leren,
heb ik me vanmorgen
laten onderrichten hoe je
mocassins maakt. De rood-
huiden zijn zeker wilden.
Als de wereld vergaat, zijn
ze nog niet beschaafd. Als
ze er dan nog zijn, want
hun aantal slinkt. Over-
morgen zak ik met een
boot de Missouri af tot
enkele mijlen van hier
naar een stam van Sioux. Ik
heb iemand met een viool
ingehuurd om hen te amu-
seren.’

Eric Scheepers en Rolf Hackeng

Wordt vervolgd.

Bron: Familiearchief
Regout.

Edmond Regout in de ‘Far West’ (3)

Indianen in Glendive.
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Brief van 23 april 1895 van Edmond aan zijn ouders: ‘Dit is ons reisvoertuig. Op de voorgrond

cactussen en op de achtergrond bergen. Er zijn veel bergen en er is ook veel wild.’


