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De Sint Pietersberg
inspireerde 225 jaar gele-
den een in Noord-Neder-
land gewaardeerde teke-
naar tot de hiernaast afge-
beelde romantische
tekening. Deze maakt nu
deel uit van de collectie
van het Gemeentearchief
Maastricht. Een ingang
van de berg,wellicht op de
oosthelling, vormt het
decor van een arcadisch
tafereel. De natuur is er
imposant aanwezig met
bomen en struiken, met
neerhangende en grillig
gevormde takken. Een
knoestige boom op de
voorgrond. Bij de ingang
van de berg, die eerder
lijkt op een overwoekerde
rotspartij, ontwaren we
enige nietige figuurtjes,
van wie er eentje is uitge-
rust met een flambouw.
Staat hij, als gids, op het
punt met bezoekers de
berg binnen te gaan? Of
zijn inwoners van Sint
Pieter bezig met het win-
nen van mergel? Zoals de
schaduw van de drie gei-
ten laat zien, komt het
licht in de voorstelling
van het zuiden.

De maker van de teke-
ning is Egbert van Drielst
(1745-1818). Te Gronin-
gen geboren als zoon van
Thomas van Drielst, kra-
mer en klompenmaker,
en Johanna Egberts, ver-
huisde Egbert rond zijn
zestiende naar Haarlem
waar hij in een behangse-
latelier de kans kreeg om
zich verder in de teken- en
schilderkunst te bekwa-
men. In het welvarende
Haarlem was het schilde-
ren van behangsel voor de
kamers van welgestelden
een belangrijke tak van
kunstnijverheid. Tot aan
de opkomst van het
papierbehang, eind acht-
tiende eeuw, kende men
alle mogelijke soorten
behangsel van stof (lin-
nen, katoen etc.) waarop
landschappen en bijbelse
en mythologische voor-
stellingen werden aange-
bracht. Als een van de eer-
ste kunstenaars begon
Van Drielst rond 1770 bui-
ten te tekenen. Het liefst
deed hij dit in Drenthe.

Hij werkte zijn schetsen
uit in het atelier,of onder-
weg in een herberg. De
kunstenaar verdiepte zich
in de landschapsschilders
van de gouden zeventien-
de eeuw, met name Mein-
dert Hobbema. Hij deed
dat zo goed dat hij wel de
‘Drentse Hobbema’wordt
genoemd en handelaren
soms zijn signatuur ver-
vingen door die van
gevierde meester. Hij
werd succesvol als schil-
der, aquarellist en teke-
naar van landschappen.

Lange tijd overheerste
onder kunsthistorici de
mening dat de Romantiek
in ons land weinig voor-
stelde. Pas in de tweede
helft van de vorige eeuw
kwam er meer aandacht
en waardering voor de
romantische kunst. Nu
heeft onze  Romantiek
geen grootheden voortge-

bracht als Caspar David
Friedrich,William Turner
of Eugène Delacroix,
maar er bestaat onmisken-
baar een Nederlandse
romantische traditie.
‘Kleine meesters’waren er
wel degelijk, onder wie
Van Drielst. In 1995 ver-
scheen een catalogus van
zijn werk. De inleiding
stelt vast dat de kunste-
naar niet zozeer streefde
naar een exacte weergave
van de werkelijkheid,
maar eerder naar een artis-
tieke, verbeelde impressie
van de ongerepte natuur.
Deze vaststelling kan nau-
welijks beter worden geïl-
lustreerd dan door deze
‘Maastrichtse’ tekening.
De compositie op zich is
niet erg verrassend maar
ze is wel met meesterhand
gemaakt. Van Drielst was
verrukt van dit bepaald
on-Nederlandse land-
schap.Het bijzondere van

de tekening is nu dat we
de omstandigheden ken-
nen waaronder hij de eer-
ste schetsen op papier zet-
te, die hij later uitwerkte
tot het hier afgebeelde
kunstwerkje.

Van Drielst reisde veel.
Over de tocht die hij in de
zomer van 1786 vanuit
Haarlem naar het Zuiden
maakte en tijdens welke
hij ook Maastricht en Sint
Pieter aandeed, is het een
en ander bekend. Het toe-
val wil dat de welgestelde
Jacob Muhl,zijn mecenas,
met hem meereisde en
brieven over deze tocht
aan zijn familie stuurde.
Het gemak van een eigen
rijtuig met koetsier en het
feit dat  Muhl goede loge-
menten kon betalen droe-
gen bij tot een aangenaam
verloop van de reis. ’s
Avonds een goeie fles
wijn, een heerlijke maal-

tijd, een leuke jongedame
die toevallig ook in de her-
berg logeert,dat soort din-
gen montert de reiziger
op. De reisgenoten be-
zochten ook het klooster
Slavante dat sinds het
midden van de zeventien-
de eeuw weer bewoond
werd door de francisca-
nen. Op 1 augustus 1786
schreef Muhl aan vrien-
den:

'Wij zijn in aangenaam
schoon weêr naar Slavan-
te gewandelt, dat een een
lieve wandeling is daar
men gestadig aan weder-
zijde de fraaijste gezigten
heeft die men wenschen
kan - op Slavante aan het
klooster komende, hebbe
wij een groot half uur in
de galderij gezeten om uijt
te rusten, en om niet
besweet in de berg te gaan.
(…) De Minnebroeders
ontfinge ons met veel

beleeftheid, zij verzogten
ons bij haar ten eeten,daar
wij vriendelijk voor dank-
te - toen kuijerde wij naar
den berg.Toen wij voor de
grot of eerste ingang
kwaamen was Van Drielst
in verrukking. Wij had-
den drie menschen mede
genoomen met twee
flambouwen en een bran-
dende turf en daarenbo-
ven tontel en vuurslag bij
ons. (…) Van Drielst heeft
daar geteekent twee grot-
ten - de eerste doorgang
met de boogen - en de
tweede de ingang van de
berg.Daar was twee uuren
mede gemoeid, ondertus-
schen ging ik - na mijn
pijpje bij de berg zittende
op een heuvel gerookt te
hebben - weder naar het
klooster, alwaar ik mij in
de galderij met de gar-
diaan vermaakte, dat een
kundig, beleezen, en wel
opgevoed man was.'

Na Maastricht voerde
de reis naar Aken,Brussel,
Aalst en Gent. Via Breda
keerden de heren op 17
augustus gezond en wel in
Amsterdam terug.
Opmerkelijk aan wat
Muhl schrijft, is dat het
contact tussen twee pro-
testantse noorderlingen
en een katholieke kloos-
teroverste - die de bezoe-
kers zelfs bij zich aan tafel
noodde - onbevangener
en minder ideologisch
geladen was dan het in de
anderhalve eeuw nadien
ooit zou zijn.

Koos Bahlmann

Vanwege de bestaande
onduidelijkheid over de
precieze locatie van de
getekende ingang stelt de
auteur nadere bijzonder-
heden hierover op prijs:
RHCL tel. 043-3285563.
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Een lome zomerdag op Slavante

De tekening geeft op treffende wijze de rustieke atmosfeer van het Limburgse landschap weer.


