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Bezoekers zijn altijd
weer onder de indruk als
zij voor de eerste keer onze
archiefdienst aan de Sint
Pieterstraat betreden. Het
Historisch Centrum Lim-
burg bevindt zich dan ook
in een prachtig gebouw
dat nog steeds de sfeer van
vroeger eeuwen uitademt.
Een geluk dat de autoritei-
ten in de jaren 80 van de
vorige eeuw besloten om
de archiefdienst in het
gebouw te laten, waarin
het zich al sinds 1881
bevindt, en niet om die te
laten verhuizen naar een
spiksplinternieuw ge-
bouw ergens in een bui-
tenwijk, zoals enige tijd
serieus is overwogen. Het
gebruik van het pand is
het behoud van het pand.
Dat gaat zeker op voor het
Minderbroedersklooster.
De noodzakelijke restau-
raties en verbouwingen in
de loop der tijd hebben
ervoor gezorgd dat nu in
het centrum van Maas-
tricht een indrukwek-
kend monument staat dat
bijdraagt aan de aantrek-
kelijkheid van de stad.Dit
artikel behandelt de
geschiedenis en de func-
ties van dit gebouw tot
omstreeks 1880,toen hier-
in een archiefdienst werd
gevestigd.

Oorspronkelijk ge-
bouwd als Minderbroe-
dersklooster, in het begin
van de 14e eeuw, is het
klooster door de Minder-
broeders tot 1639
bewoond gebleven. Van
deze periode zijn de
archiefstukken door oor-
logsgeweld verloren
gegaan. Ontzettend jam-
mer, want hierdoor is het
papieren geheugen defi-
nitief verdwenen.Er is wel
een aantal feiten bekend:
bijvoorbeeld dat in 1234
de Minderbroeders, een
bedelorde, toestemming
kregen om zich in Maas-
tricht te vestigen, dat het
bekende genadebeeld
Sterre der Zee oorspron-
kelijk een geschenk was
aan de Minderbroeders,
dat het na verloop van tijd
financieel met de broe-
ders redelijk goed ging en
dat er pogingen zijn
geweest om de oorspron-
kelijke leefregel in het
klooster te herstellen.

Door de mislukte

poging Maastricht weer
in handen van de katholie-
ke Spanjaarden te spelen,
kwam er een einde aan het
verblijf van de Minder-
broeders in dit gebouw.
Vanaf ongeveer 1639 tot
1867, het jaar waarin
Maastricht ophield ves-
tingstad te zijn, functio-
neerde het gebouw als
wapenopslagplaats of
arsenaal. De kerk was een
uitstekende lokatie om
kanonnen en de onder-
stellen daarvan, affuiten,

en ander oorlogstuig in
op te slaan. Dat is mede
bekend omdat zich in
onze archiefdienst een
boek bevindt met prachti-
ge afbeeldingen van de
inrichting in die tijd van
de kerk, getekend door de
bombardier Egidius Pik-
hard. Zo zijn er bijvoor-
beeld een 'Geweer solder'
en een 'Buysen solder'
waar de ontstekingsbui-
zen voor bommen, grana-
ten en ander ontplofbare
projectielen opgeslagen
lagen, getekend. Maar in
deze periode heeft het
gebouw flink te lijden
gehad. Er werd niet al te
zachtzinnig mee omge-
sprongen. De kanonnen
zullen heus wel meer dan
eens tegen de muren van
de kerk zijn gebotst. Ver-
der waren er in de kerk

verdiepingen aange-
bracht om de opslagruim-
te te vergroten en om lek-
kages tegen te gaan was de
binnenkant helemaal
zwart geteerd. De ramen
waren verkleind en er zijn
in de loop der tijd allerlei
woningen tegen het com-
plex aangebouwd. Van
onderhoud was geen spra-
ke.

In het jaar 1867 werd
Maastricht als vestingstad
opgeheven.De periode als
arsenaal kwam hiermede
ten einde. De kerk diende
nog enige tijd als gymnas-
tiekzaal voor soldaten die
toen in de Pieterkazerne
lagen.

Omstreeks deze tijd
werd er naarstig gezocht
naar een geschikte ruimte

voor het achief. Dit was
ondergebracht in een
gebouw in de Lenculen-
straat in een vochtige
ruimte waar de muizen
uit een naburige bakkerij
vrij spel hadden. Nu
komen een aantal facto-
ren samen die leidden tot
het gebruik van de Min-
derbroederskerk tot een
archiefdienst. De archiva-
ris van dat moment, Fran-
quinet, vestigde de aan-
dacht op een eventueel
gebruik van dit gebouw.
Het Ministerie van Oor-
log, eigenaar van de Min-
derbroederskerk, kwam
door het achterstallige
onderhoud voor hoge
kosten te staan en wilde
het gebouw graag kwijt.
Op het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken werkte
de bekende Maastrichte-
naar Victor de Stuers. Vic-
tor de Stuers staat bekend
als de grondlegger van de
Monumentenzorg in
Nederland. Dankzij hem
is er gelukkig nog heel wat
bewaard gebleven aan
gebouwen in Maastricht
uit vroeger eeuwen in
plaats van dat deze door
de slopershamer met de
grond gelijk werden
gemaakt. Hij was werk-
zaam op de afdeling Kun-
sten en Wetenschappen,
waaronder het archief
viel. Kort samengevat: De
kerk werd overgedragen
aan Binnenlandse Zaken,
Victor de Stuers zette zich
bijzonder in voor de
noodzakelijke restauratie
van de kerk en zijn vriend,
de bouwmeester Pierre
Cuypers, bekend van zijn
enorme neogotische
inbreng in Maastrichtse
kerken, gaf de adviezen.
En zo kwam het dat er
voor het eerst in Neder-
land een monumentaal
gebouw werd heringe-
richt als archiefdienst.

Bij een restauratie
horen problemen. Eén
probleem waarvoor elke
archiefdienst uiterst bang
is,kondigde zich al bijzon-
der snel aan. En dat is
water. Het water van de
Jeker borrelde door de
vloer van de kerk (1880).
Water en archieven,
bestaat er een grotere vij-
and? Daarom werd beslo-
ten een betonnen vloer te
storten. Maar door deze

beslissing kon er geen
vloerverwarming worden
aangelegd. Zodoende
kwamen er kolenkachels.
Weer dezelfde vraag:
bestaat er een grotere vij-
and dan archieven en
vuur?   

Nu moest er nog naar
een nieuwe archivaris
worden gezocht. Deze
werd gevonden in de per-
soon van de bekende his-
toricus Jos Habets, op dat
moment pastoor van Wol-
der. In 1881 volgde zijn
benoeming. Van Habets
weten we dat hij, behalve
zijn liefde voor geschiede-
nis,ook een groot liefheb-
ber was van de neogoti-
sche kunststijl. Toen
Habets aan zijn nieuwe

baan begon, ontbrak het
hem aan van alles. Daar-
om nam hij maar uit zijn
eigen huishouden wat
noodzakelijk meubilair
mee.Het zal niemand ver-
bazen dat Habets een gro-
te voorkeur had voor neo-
gotisch meubilair. In een
brief schreef hij wat hij
nodig had: ‘een lessenaar,
een bureau-ministre met
laadjes en boekenrekje,
tafels, stoelen, een kleder-
kast, kolenbak, zitbanken
en een kapstok’. Dit speci-
aal ontworpen meubilair
heeft grotendeels nog tot
in de zestiger jaren van de
twintigste eeuw gediend.
Nu nog staan er enkele
stukken van deze stijl in de
Sterre der Zeekapel.
Tegenwoordig wordt deze
ruimte rechts van het koor
door het personeel
gebruikt voor vergaderin-
gen, lesgeven en andere
activiteiten die een rustige
omgeving vragen.We wer-
ken dan aan de originele
tafels en stoelen uit het
laatste kwart van de 19e
eeuw.
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Van klooster tot archiefdienst

De vaste rubriek ‘Archief-
sprokkels’ wordt verzorgd
door medewerkers van het
Historisch Centrum Lim-
burg. Elke twee weken een

hele pagina met een nieuw
verhaal, opgediept uit de
archieven van Maastricht. 
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In deze kloostertuin, waarin de taxushagen nog de grens aangeven van

de kruisgang, konden de Minderbroeders van de rust genieten.

(foto J. van Kronenberg)

De Sterre der Zeekapel, waarin nog het origine-

le neogotische meubilair, de voorkeur van

Habets, te zien is. (foto J. van Kronenberg)

Omstreeks 1840 tekende Philip Van Gulpen dit zicht op het interieur van

de Minderbroederskerk. De ruimte op de voorgrond, het schip, doet nu

dienst als studiezaal.
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Jos Habets (1829-1893),

de eerste rijksarchivaris

in Limburg. De kunst-

schilder Guillaume

Eberhard maakte dit

portret in 1935, meer

dan veertig jaar na het

overlijden van Habets.


