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Het gebouw van het
vroegere Minderbroe-
dersklooster aan de Sint
Pieterstraat te Maas-
tricht, thans in gebruik
als archiefdienst met de
naam Historisch Cen-
trum Limburg, heeft lan-
ge tijd onderdak gebo-
den aan een ziekenhuis
speciaal bestemd voor
soldaten.Het Maastricht-
se ziekenhuis was het eer-
ste in Nederland dat om
die reden, het verplegen
van militairen, werd
opgericht. Tevoren wer-
den zieke of gewonde
militairen in de gasthui-
zen elders in de stad opge-
vangen. Het idee van een
hospitaal alleen voor sol-
daten was nieuw.

Het is u ongetwijfeld
bekend dat Maastricht
een belangrijke vesting-
stad is geweest waar
altijd, afhankelijk van
oorlog of vrede, meer of
minder troepen gelegerd
waren. Zo bevonden
zich, voorafgaand aan de
inname van stad door de
Fransen in 1673, op een
gegeven moment wel
11.000 soldaten binnen
de muren. De aanwezig-
heid van zo’n enorme
hoeveelheid soldaten
kon natuurlijk makkelijk
voor grote medische pro-
blemen zorgen. Overi-
gens gold dit niet alleen
voor Maastricht, maar
ook andere vestingsteden
hadden hier last van.Om
die reden waren er rond
die tijd voorzichtige
bewegingen richting
medische verzorging
voor soldaten gaande.Zo
is het van Den Bosch
bekend dat er een soort
ziekenfonds bestond.
Elke compagnie stortte
een bijdrage in de hospi-
taalkas en kreeg het recht
haar zieken te laten opne-
men. In Frankrijk
bestond al een dergelijk
hospitaal. Het is daarom
heel goed mogelijk dat de
bezetting door Frankrijk
van Maastricht in de peri-
ode 1673 tot 1768 ertoe
geleid heeft om ook hier
zo'n ziekenhuis op te

richten. Zeer waarschijn-
lijk kreeg Maastricht al in
het jaar 1680 de beschik-
king over het militair
hospitaal. Het is echter
niet bekend of dit gelijk
in het Minderbroeders-
klooster werd gevestigd,
maar vanaf 1684 was dat
zeker wel het geval.

Het hospitaal had zijn
ziekenzalen in de oost- en
zuidgang van het Min-
derbroedersklooster. Via
een summiere beschrij-
ving van 1731 is enigszins
bekend hoe het hospitaal
eruit moet hebben
gezien. Ook de bekende
Franse maquette van
1748 helpt hierbij. Vol-
gens de bronvermelding
van 1731 lag de ingang
van het hospitaal in het
straatje, dat tegenwoor-
dig nog steeds ‘Achter de
Oude Minderbroeders’
heet.Op de maquettefoto
is de ingang inderdaad
terug te vinden. In de
muur langs dit straatje,
achter het koor van de
kerk, is een poortje te
zien. In 1731 is ook spra-
ke van de Jeker die links
van het poortje moet
stromen. Die Jekertak is
nu niet meer terug te vin-
den, omdat het riviertje
op die plek overkluisd is
door de Commandants-
woning (op de maquette-
foto te zien, tegenover de
ingang van het zieken-
huis). Dezelfde zegsman
uit 1731 beschrijft ook de
ruimte rondom het hos-
pitaal: 'een grooten vier-
hoeckigen hof en daar-
aanvolgende een groot
beplant pleyn', waar de
zieken konden wandelen
en van de buitenlucht
genieten. Het hospitaal
was ruim en luchtig. Een
iets latere beschrijving
uit 1744, heeft het over
een grote ruime keuken
met ovens, een 'back-
huijs,brouwhuijs,heime-
lijke gemakken die sig in
de riviere der Jecore ont-
lasten, tuijnen, ruime
wandelplaetsen' en over-
vloedig en goed water.
Het hospitaal voldeed
aan de eisen van de tijd,

zelfs zodanig dat er van-
uit Bergen op Zoom
advies werd gevraagd hoe
een dergelijk gebouw
neer te zetten.

Alleen de soldaten die
in het garnizoen lagen,
konden gebruik maken
van het ziekenhuis. Maar
niet na een vechtpartij of
als je ongeneeslijk ziek
was. Ook niet als je door
doodgewone huismid-
deltjes geholpen zou zijn.
De soldaten mochten
alleen naar binnen met
een briefje van hun com-
mandant. Bij hun aan-
melding moesten zij hun
geweer, geld en goederen
afgeven. Tijdens hun ver-
blijf mochten zij bezoek
ontvangen, maar dat kon
wel uit voorzorg gefouil-
leerd worden om te voor-
komen dat er zaken wer-
den toegestopt die de
genezing belemmerden.
Eenmaal in het zieken-
huis moesten de soldaten
zich aan de regels hou-
den. Het was verboden

om met je schoenen aan
op bed te liggen, te roken
of je portie brood en vlees
te verkopen. Patiënten
werden genezen ver-
klaard wanneer zij drie
dagen achter elkaar hun
bord hadden leeggege-
ten.Alleen gewone solda-
ten lagen in het zieken-
huis. Officieren werden
meestal ondergebracht
bij particulieren.De ziek-
tes waardoor de soldaten
in het Maastrichtse hos-
pitaal terecht kwamen
zijn niet echt bekend,
maar in gewone tijden
kan gedacht worden aan
buikloop, koorts, wor-
men, geelzucht en
schurft.

Wie hadden de zorg
voor het hospitaal en zijn
patiënten? In 1680 werd
een hospitaalmeester,
later aannemer
genoemd, aangesteld
met als taak voor voeding
en verpleging te zorgen.
Een controleur of ont-
vanger, had de verant-

woordelijkheid op finan-
cieel gebied. Zo inde hij
onder andere de bijdra-
gen van de troepen en het
geld dat betaald werd
voor een opgenomen sol-
daat. Dat geld werd pas
door hem ontvangen bij
ontslag van de patiënt uit
het ziekenhuis of bij zijn
overlijden. Als een sol-
daat niet met zijn leger-
onderdeel kon meetrek-
ken diende een borgsom
te worden betaald. Een
echte arts, die tevens de
best betaalde medewer-
ker was, diende dagelijks
visite te lopen,waarbij hij
aan de hospitaalmeester,
de apothekersassistent en
de oppasser van de betref-
fende ziekenzaal richtlij-
nen gaf voor voeding en
medicijnen.Een aan hem
ondergeschikte chirur-
gijn verbond de gewon-
den en verrichtte de ope-
raties. Ook het doen van
aderlatingen behoorde
tot zijn taak. Bij amputa-
ties en zware hoofdwon-
den had hij toestemming
nodig van de arts,die dan
bij de operatie aanwezig
hoorde te zijn. Verder
waren er nog knechten
en meiden, ziekentroos-
ters om ernstige zieken
bij te staan, een kok en
een schildwacht.

Het militair hospitaal
bleef meer dan 100 jaar
gevestigd in het Minder-
broedersklooster.In 1798
vond er een verhuizing
plaats naar de Grote
Looiersstraat, waarin
later, net als het geval is
met het Minderbroeders-
complex, een archief-
dienst werd gevestigd.

Willemien Schouten

Met dank aan Jos
Notermans, die zijn
scriptie ‘Het militair hos-
pitaal te Maastricht in het
midden van de achttien-
de eeuw’ ter beschikking
stelde.

Beter worden in het
Minderbroedersklooster (1680-1798)

De vaste rubriek ‘Archief-
sprokkels’ wordt verzorgd
door medewerkers van het
Historisch Centrum Lim-
burg. Elke twee weken een

hele pagina met een nieuw
verhaal, opgediept uit de
archieven van Maastricht. 
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op www.rhcl.nl.
Historisch Centrum Lim-

burg, Sint Pieterstraat 7, 6211
JM Maastricht, tel. 043 – 328
55 00, info@rhcl.nl

Archiefsprokkels

Op deze foto van de Parijse Maquette van 1748 is te zien dat achter het voormalige klooster een

ruime tuin lag, waar de zieken konden wandelen (rechts op de voorgrond). In de muur aan het

Achter de Oude Minderbroedersstraatje, vlak achter het koor van de kerk, bevond zich een poort-

je. Dit was de ingang van het militair hospitaal.

De oostzijde van het Minderbroedersklooster,

getekend door Philip van Gulpen rond 1840. In

dit gedeelte van het voormalige kloosterge-

bouw was het hospitaal gevestigd.

Een gang met toiletten, circa 1860 getekend door

J.N. Brabant. Waren dit de ‘gemakken’ van het

hospitaal, die ‘zich in de Jeker ontlastten’? 


